
Een spijker aan de brug

Kees Sybrandi



GEACHTE LEZER,

Wie zijn de vrijwilligers van Boete en Verzoening, onder de 

inspirerende leiding van Kees Sybrandi?

Voor mij behoren zij tot de ‘vromen der volkeren’. Ze  kijken 

terug in de geschiedenis en zien dan met lede ogen en 

innerlijke pijn eeuwen vervolging richting het Joodse volk. 

Een vervolging die menigmaal door de Kerk werd geïnitieerd 

en nagenoeg altijd werd getolereerd! Ze zouden het verleden 

willen herstellen, de duistere perioden met licht vullen, 

maar ze weten dat verleden altijd verleden zal blijven en een 

duister gat niet achteraf kan worden gedicht als de tijd is 

verstreken…..  

En desalniettemin willen ze op z’n minst een luid en duidelijk 

signaal afgeven en uitroepen dat zij het verleden meer dan 

diep betreuren. Het doet ze pijn, ze schamen zich, omdat de 

Kerk zo intensief de liefde tot de medemens heeft gepredikt, 

maar tegelijkertijd de Jood van die liefde meende te moeten 

uitsluiten...

Ds. Sybrandi en de zijnen voelen en beleven het aangedane 

en onherstelbare leed. Ze lijden onder hun historische erfenis.  

Ze weten dat het voor goedmaken te laat is en ervaren een 

excuus als te goedkoop. Belangeloos en met grote liefde voor 

het Joodse volk, de historie als een juk torsend, staan ze 

achter, naast en voor ons. 

Ja, toen ze pas begonnen met hun zegenrijke werk, was ik 

achterdochtig.  Wat willen ze? Bekering? Nu zijn het mijn 

vrienden die onze ernstig gedecimeerd Joodse Gemeenschap 

helpen waar ze ook maar kunnen, zonder bijbedoeling, zonder 

geheime agenda, maar met grote liefde. 

Als het antisemitisme onverhoopt een draconische vorm zal 

aannemen, dan weet ik dat ik bij hen kan onderduiken...

 Innige dank voor jullie inzet!

 Binyomin Jacobs, opperrabbijn


