
Graag wil ik enige bemoedigingen doorgeven over de actuele grote kracht van verzoening, die we mochten bele-

ven na Jeruzalem. Verzoening blijft het centrale thema van Gods weg met ons mensen: verzoend zijn met HEM, 

verzoend zijn met ons zelf en verzoend zijn met elkaar, waarbij het God ook gaat om verzoend te zijn met ZIJN 

volk en als volken met elkaar. Hij roept alle natiën en stammen en bevolkingsgroepen en talen daartoe op. 

 

Door het profetische woord uit Papoea in 2023 hebben we in gehoorzaamheid de verzoening met de verschillen-

de voormalige koloniën opgepakt en ons in Jeruzalem voor het Aangezicht van God verootmoedigd voor alle dele-

gaties. De uitwerking daarvan blijft ons verbazen. Hoezeer die verzoening als een ‘altaaar’ voor Gods aangezicht 

werkt en God daar blijvende kracht aan verleent.   

Ook is in dit hele proces een bevestiging  te zien dat God bezig is met het herstel van Israël en het herstel van alle 

volken en dat dit herstel loopt via het eerstgeboorterecht op het land in kwestie. In Suriname, Zuid-Afrika en Pa-

poea zien we hetzelfde patroon dat de oorspronkelijke bewoners, die dit eerstgeboorterecht van God door Zijn 

schepping  gekregen hebben nu vaak tot de allerarmsten van hun land behoren.  Juda en Efraïm hebben hun 

eerstgeboorterecht op het land Israël teruggekregen sinds 1948;  al moeten ze er ook nog steeds voor  strijden. 

Door de uitwerkingen van de conferentie in Jeruzalem  zien wij nu dat er veelbelovende initiatieven tot herstel 

voor de oorspronkelijke bewoners zijn ontstaan als zegen van herstel voor alle betrokken landen. 

Hierbij een beknopt overzicht: 

SURINAME: Na de persoonlijke verootmoedigingsontmoeting tussen pastor Gerry en Sandra Kardofodi, Indianen-

stamhoofd uit Matta  in Suriname, onder aanwezigheid van br. Doth, zr. Coby en zr. Dorothy Veldema, heeft pas-

tor Gerry een verzoeningsbeweging in gang gezet onder de weliswaar zich niet meer bevechtende maar nog 

steeds vijandig ingestelde Indianen stammen. In aanwezigheid van de president van 

Suriname is er een verzoeningsbijeenkomst geweest om eenheid te bouwen onder de 

stammen.  Zie knielende stammen op de foto op nationale televisie.      

De kerken van Suriname waren er zo van onder de indruk dat zij het als aanleiding namen ook meer 

eenheid te vieren en zich daartoe te bekennen in 

een nationale bijeenkomst eveneens op nationale 

televisie. Zie poster. 

 

 

 

 

 

 

MALUKU:  De Molukse broeders en zusters hebben veel genezing ontvangen en hebben besloten weer een natio-

naal gebedshuis in Nederland in Houten op te richten en tevens een gebedshuis op de Molukken zelf. Om zo door 

verzoenend gebed ook de verbondenheid met Israël te stimuleren. Br Patih Talapessy werkt aan de onderlinge 

eenheid in Nederland en heeft  een 3-weekse reis naar de Molukken gemaakt voor de verbinding met elkaar en met Israël. 



INDONESIË:  Zelf mochten mijn vrouw Caroline en ik naar de nationale Confe-

rentie in Indonesië bij Soerabaja, (waar mijn moeder geboren is). Wij waren de 

enige Nederlanders en bijzonder onder de indruk dat zoveel jonge christenen 

uit 37 districten in Indonesië gekomen waren. Het was het startschot om de komende 10 jaar 

30.000 missionarissen uit te zenden naar onbereikte bevolkingsgroepen met name in Azië in 

het bijzonder naar  India. En hoe mooi om te vernemen dat er 150 gebedstorens in Indonesië 

zijn die dag en nacht bidden. God heeft een bijzonder plan met dit grootste moslimland ter 

wereld, waar wij 300 jaar geregeerd hebben. Velen vinden nu geloof in Jezus, het levende 

Woord. 

PAPOEA EN WEST PAPOEA:   Tot slot Papoea. Hier heeft eind november 2025 

een bijzondere verzoeningsconferentie plaats gevonden.  

Marthen Su van Sion Kids heeft met zijn oproep tot de verzoening met 

alle voormalige koloniën samen in Jeruzalem een profetische roeping, vervuld. In 

Jeruzalem hebben  we Pastor Jimmy Koirewoa leren kennen. Hij heeft eind novem-

ber die  grote verzoeningsbijeenkomst met de leiders van de gezamenlijke kerken 

in West-Papoea georganiseerd. Een dergelijke samenkomst met de protestantse, 

evangelische en pinksterkerken heeft nog nooit eerder plaatsgevonden en kan 

daarom met recht historisch worden genoemd. 

Jimmy is president van de Pastors Association waar één van de grootse denomina-

ties van Indonesië met 9000 pastors bij aangesloten is. Hij heeft br. Jack van der 

Tang uitgenodigd om over verzoening te komen spreken. In 2016 is dit voor de 

stammen geweest,. Nu vond dit plaats in kerkelijk verband om zo de onderlinge 

eenheid te bevorderen door verzoening centraal te stellen.  

Christelijk West Papoea is, door onze historische nalatigheid,  in 1962 onder Moslimbestuur gekomen.  Het Pa-

poea volk  wordt al jarenlang ernstig onderdrukt omdat de bodemrijkdommen van West Papoea belangrijker zijn 

dan de onafhankelijkheidswens van de stammen. Dit heeft tot veel strijd en tot wel meer dan 500.000 doden 

sinds de jaren ‘60 geleid. 

In ZUID AFRIKA heeft het verzoeningsechtpaar Koetzee bij terugkomst 

uit Jeruzalem een 7 maanden durende “reis” langs vele kerken en ge-

bedsgroepen in de hele Kaap gemaakt om de verzoening uit te dra-

gen.De Zuid Afrikaanse president kondigde op 17 december 2024, kort na de Yom 

Kippur conferentie in Jeruzalem, niet één dag zoals gebruikelijk, maar een hele 

maand van verzoening aan. In 2026 wordt een grote verzoeningsconferentie in Ge-

nadendal gepland als vervolg op Jeruzalem. (Genadendal is de plek gesticht door de 

Herrnhutters vanuit Slot Zeist om destijds de oorspronkelijke bewoners van de Kaap 

de Khoi en San stammen te bereiken. Wij noemden hen de Hottentotten en Bosjesmannen). Ook is daar nu een 

gebedshuis opgericht vanuit deze verzoeningsinitiatieven.  

En br. Nicolas Heynes als stamhoofd van enkelen Khoi-

stammen bezocht ons land in januari. Hij richt nu een 

“Khoimunity” op om met de  allerarmsten van de stam-

men in de Kaap een stuk land te beërven (U kunt hen 

steunen door geld te geven voor de eerste waterbronnen 

die daarvoor aangelegd moeten worden via onze Stich-

ting). Verder ondertekende Nicolas in januari  voor deelname aan een nieuwe platform; 

The League of Christian Nations and Indigenous Peoples, waaruit nog een wereldwijde 

impuls van herstel voor Israël en de volken kan uitgaan. 



 De erkenningspunten van onze verootmoediging op Yom Kippur 2024 in Jeruzalem kunt U vinden onder 

www.ircj.nl ;klik op Papoea en download de punten. 

 

Wij merkten bij de verzoening in Jeruzalem dat de Papoea’s geen haat hebben tegen de Nederlanders (zoals vele 

andere koloniën dat terecht wel ervaren) maar zich juist door ons in de steek gelaten voelen. Nederland is voor 

hen als een vader die zijn kinderen verlaten heeft. Wij hadden ontroerende momenten met hen.  

 

We hebben de zegen uitgesproken over de deelname van  Jack en Inge van der Tang  aan deze verzoeningsconfe-

rentie. Het is een groot voorrecht om als Stichting voor Boete & Verzoening hierbij betrokken te zijn en wij willen 

als bestuur allen die dit werk in gebed en financieel gesteund hebben hartelijk danken. 

Wij zegenen de toekomst en de bestemming van Papoea voor grote doorbraken voor het Koninkrijk van God. De 

laatsten zullen de eersten zijn! En zij gaan ons voor in verbondenheid met Israël vanuit de immense oerwouden 

van dit fantastische Papoealand.  

 

God is bezig met het herstel van Israël en het herstel van alle volken via de eerstgeborenen. Moge onze veroot-

moedigingen en gebeden als een welriekend reukwerk opstijgen voor de Here vanaf het gouden altaar voor de 

troon.                                                                                                               - Bernard Hardick - 

http://www.ircj.nl

